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Een jaar van kracht
door Arie van der Stoep

Een nieuw jaar - en God is erbij! Namelijk voor ieder die naar Hem wil luisteren. Want je zult
Hem pas ontmoeten, als je naar Hem vraagt. (1)

God is erbij! Want ook dit jaar is een jaar van Hem. We krijgen het van Hem om goed te doen, om met
Hem te wandelen en te vragen naar zijn weg voor ons. (2)

Geloof je in God? Zijn naam is Jahweh. In die naam openbaart Hij zich als degene die met je is. (3) Want
dat is de betekenis ervan. Elke keer, dat je die naam in de Bijbel leest, elke keer, als daar 'HERE' staat,
weet je dat Hij tegen je wil zeggen: Ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. (4) Dus
ook vandaag. En elke dag van dit nieuwe jaar.

Nieuwe mensen

En als Hij met je is, dan is ook zijn kracht en redding met je. Daar kun je van op aan! Want zijn naam
zegt dat. Als we op Hem vertrouwen, zullen we zien dat dit jaar een jaar van Gods kracht in ons leven
wordt. Want God werkt door dat geloof. Paulus zegt: Daarom is het alles uit geloof... (5)

Hoe gaan we dus dit jaar tegemoet? Met een verlangen, dat God in dit nieuwe jaar (nog meer) zich aan
ons zal openbaren. Dat zijn kracht met ons zal zijn, om alle moeilijke dingen het hoofd te kunnen
bieden. Dat Hij ons de weg zal wijzen. Dat Hij in ons het grote werk tot stand zal brengen, dat wijzelf
niet kunnen, namelijk het werk om van ons nieuwe mensen te maken, in wie Jezus zichtbaar is. Dan
zullen de mensen om ons heen Hem kunnen leren kennen. En we zullen een eer voor Hem zijn!

De moeite waard

Geloof je in God? Geloof dan ook in Jezus. (6) Hij is door God gegeven als Degene om wie uiteindelijk
alles draait: allereerst in de wereld - in de toekomst gaat dat zichtbaar worden - maar ook in ons eigen
leven. Want door Hem kunnen wij het leven leven dat de moeite waard is. Het echte leven. Hij brengt
dat tot stand in ieder die op Hem vertrouwt. (7) Een leven dat uitloopt op een overweldigend mooie
toekomst die je wacht! Maar daarover later.

Zo wordt dit nieuwe jaar een jaar van de kracht van God in ons leven.

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 24:3, 6.

Wie mag de berg van de HEER (= de plaats waar Hij woont - AvdS) beklimmen, wie mag staan in zijn
heilige stede (= op de heilige plaats waar Hij verkeert - AvdS)?

Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen,

die uw aanschijn zoeken; ...

(2) Micha 6:8.
Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HEER van u vraagt: niet anders dan recht te
doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.



3) Exodus 3:14-15.

Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: Aldus zult gij tot de Israélieten zeggen: Ik ben heeft
mij tot u gezonden. Voorts zei God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israélieten zeggen: De HEER, de God van
uw vaderen, die God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit
is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.

4) Matteiis 28:20.
En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.

(5) Romeinen 4:16a.
Daarom is het (alles) uit geloof, ...

(6) Johannes 14:1.
Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

(7y Romeinen 10:10-11.

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het
schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
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